Handboog schieten te Zeelst op Vrijdag 12 januari

Door de motorbril van een aspirant lid ziet zo'n treffen er natuurlijk anders uit dan voor de
doorgewinterde oude hap van de BMW club Oirschot. De opkomst had meer om handen dan de
vingers die tijdens de ledenvergadering geteld werden, dus een goed aangevoelde impuls van de

initiatiefneemster.

Als verse knijter werd ik niet meteen gezien; het initiatief moest dan ook van mijn kant komen: bent
u al lang lid? of welke motor of motoren rijdt u nu? Beetje onhandig, maar ja, niet geschoten is

altijd mis.

Na het moed indrinken voor de oefening
werden we ingewijd in het hanteren van
de boog, aangevuld met wat afspraken
over de veiligheid. Verdeeld in groepjes
van vier of meer werd er in series van drie
pijlen geschoten. Het trefferbeeld was
divers maar de groep werd bij bijna
iedereen steeds kleiner. Links en rechts
kwam ik ook met de een en ander in
gesprek, helaas kort, maar de grondtoon
is al aangeslagen.

Het was een gezellig gebeuren temeer
omdat je door elkaar kon lopen en er toch
een gemeenschappelijk thema was.

Na de series werden de hoogst gescoorde
schutters uitgenodigd tot een toernooi waarbij per
serie de laagst gescoorde terugtrad; er was een
dames en heren afvalwedstrijd.

Ik was verbaasd mijn naam te horen en helemaal
toen het spelletje bij mij stopte: Aan het contrast
moest ik even wennen: in het begin, in de hoek aan
de rand van de bar en nu, met een flesje wijn op het
forum externum.

Tja, niet geschoten altijd mis.

door Gerard Driesen.






