
Mosselman strikes again!! 
 
Van de planning is gelukt dat we op de 17e om 2 uur vertrokken. Maar het werd niet de 
Stadscamping waar we uit kwamen, en een snelle route was het ook niet bepaald. We namen er 
de tijd voor.  
Via o.a. een pontje, imponerende wolkenvelden en een prachtige in bloei staande heide in 
Drenthe, bracht Gerard ons, swingend om de buien heen, richting Groningen, alwaar we in het 
donker aankwamen aan de Zuidkant van de stad. 
Léon ging in het Sporthotel en de anderen zetten de tent op. Hierna werd in Groningen nog wat te 
eten gezocht. Al met al een lange dag. 
 
Zaterdag keken we eerst naar het stunten bij het waterskiën. Vervolgens maakten we een mooie 
toertocht van zo’n 200 km rondom de hoofdstad onder leiding van Tony.  
We hadden een lunchstop bij Noordpolderzijl, vlak achter de Waddendijk. Eén huis/ café, maar wel 
een verzamelpunt van wadlopers, dus toeristisch.  
We reden leuke bochtige weggetjes, zagen prachtige huizen en hadden geweldig motorrij weer. 
Wat wil een mens nog meer? 
In de avond lieten we ons per taxi-limousine vervoeren naar Groningen voor het diner. Na alle 
tentjes van Groningen gezien te hebben kozen we voor Café Restaurant De Markt, waar we 
uitgebreid en gezellig aten.  
Na nog een terrasje pikken kwamen we in de kleine uurtjes terug bij onze tenten. 
 
Zondags kozen Gerard en Tony voor een snelle route. Rob, Léon en ik deden het rustig aan en 
kronkelden tot aan Twello over kleine wegen.  
Na heerlijk toeren deed de Mosselman het weer! He strikes again!!  
 
Na dit lekkere tafelen namen we de snelweg naar ons Brabantse land en kwamen we voor de 
regen weer thuis. Een gezellig weekendje weg, met heerlijk motor weer, een mooi landschap.  
Ook dit weekendje is voor herhaling vatbaar.  
 
Noëlle. 


