
16 daagse motor toertocht door Noord Thailand, 14 t/m 29 December 2007 
 
Thailand blijkt ideaal voor motorrijders vanwege het prachtige landschap, de bergen 
en de vele mooie wegen en bochten in alle soorten en maten. Links rijden bleek in 
de praktijk geen enkel probleem te zijn in het soms drukke maar gek genoeg nooit 
gevaarlijke verkeer.  
Met name de uitdagende en onvoorspelbare onverharde wegen in Noord Thailand 
maken er een onvergetelijke tocht van.  
 
De tocht door Thailand heeft me met name geleerd wat een 250cc crossmotor 
allemaal aan kan (en dat is nog veel meer dan wat ik er uit kon halen), en dat je met 
name op deze onverharde wegen moet blijven opletten wat lastig is als de omgeving 
zo veel te bieden heeft.  
 
Tijdens de reis hebben we steden en dorpen aangedaan in vele 
verschijningsvormen, van het drukke Chiang Mai tot en met het landelijke Mae 
Chaem dat alleen via een onverharde weg te bereiken is.  
Onderweg hebben we mogen genieten van schitterende panorama’s over 
berglandschappen, rijstvelden, een veelheid aan tempels en andere kleurrijke 
gebouwen, exotische flora, en “last but not least”; van de altijd vriendelijke en 
gastvrije bewoners van dit prachtige land.  
 
Verder wordt zo ongeveer rond de klok langs de weg en op de vele markten veel te 
eten aangeboden, altijd smakelijk en vaak erg pittig, gezond, met wat vlees en met 
name veel vis en groenten, veelal met pasta’s, kleefrijst of verwerkt in een soep, met 
daarbij veel exotische vruchten en af en toe ook insecten die prima blijken te 
smaken.  
 
In December blijkt het klimaat erg aangenaam: Overdag ruim 30 graden en veel zon, 
‘s avonds koelt het af zodat je ook goed kunt slapen. Naast één onvergetelijke 
overnachting in het eenvoudige en landelijke Mae Chaem hebben we steeds 
overnacht in goede middenklasse hotels en een paar keer in zeer comfortabele en 
landelijk gelegen resorts met vele gemakken waaronder zwavelhoudend warmwater 
waarin je heerlijk kunt vertoeven en ook kan douchen. De “eierlucht” blijkt dan 
gelukkig niet achter te blijven op je huid.  
 
Noord Thailand blijkt niet alleen een paradijs voor toeristen maar ook voor honden 
en katten die er in harmonie met de bevolking hun eigen leven leiden. Ik heb daar 
ook kennis mogen maken met de Indische olifant en met de bekende Thaise 
massages.  
Thailand is niet duur, en er wordt naast de weg en op de vele avondmarkten veel te 
koop aangeboden.  
 
Een Taxi of TukTuk is nooit ver weg. Men spreekt weliswaar gebrekkig Engels maar 
goed genoeg om elkaar te begrijpen. De vertalingen op borden en menukaarten zijn 
niet altijd 100% correct en daarom soms erg vermakelijk.  
Je krijgt een geheel nieuw beeld van wat je allemaal met een auto of brommer kan 
vervoeren, of in een “longboat” over de Mae Kong rivier.  



Ook de manier waarop de Thaise bevolking eenvoudige oplossingen vindt voor 
dagelijkse zaken zoals vervoer, mechanica, elektriciteit, onthouden van wie wat heeft 
besteld en vele andere zaken dwingt waardering af.  
 
De verering van de Koning en zijn vrouw steekt men niet onder stoelen of banken; 
het portret van de inmiddels ruim 80 jarige koning tref je overal op straat en binnen 
aan.  
 
Kerstmis bleek nauwelijks te bestaan in Thailand.  
 
Wij werden door Thailand geleid door gids Manop en toerleider Hans.  
 
Manop bleek van vele markten thuis. Naast het wegwijzen en het besturen van de 
volgwagen en soms een motor over de vaak lastige onverharde wegen, bleek 
Manop ook een prima monteur, kok, vertaler, entertainer, bron van (toeristische) 
informatie en een handige kokosnoot peller te zijn.  
 
Hans bleek perfect met de lokale mensen en zijn motorfiets overweg te kunnen en 
kon veel interessante nieuwtjes vertellen over de locaties die we aandeden. Hans 
houdt van Thailand en straalt dat continue uit.  
Ondanks zijn ontspannen uitstraling heeft hij overdag de controle in handen terwijl hij 
na aankomst bij de overnachtinglocatie de gedaante van medetoerist aanneemt en 
met ons geniet van wat het avondleven van Thailand te bieden heeft.  
 
Beide heren zijn er mede verantwoordelijk voor dat Thailand op mij en mijn 
reisgenoten een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten.  
 
Kijk voor meer informatie of een betere indruk naar de foto’s op deze site of op 
www.touratrek.nl 
 
Mark. 


