Rijden met de Wit Rusland kinderen,

Tjonge jonge, wat vond ik het geweldig!! We kunnen trots zijn op onze club. Met 27 motoren en
een tiental helpers hebben we de 31 kinderen van het kinderkamp en hun begeleiders een mooie
motor-middag bezorgd. Bijna de helft van onze leden is betrokken geweest bij dit festijn! En dat
terwijl het vakantietijd is.

Dook kwam er zelfs voor terug van zijn vakantieadres. En Ans en Michel waren er gelukkig weer
eens bij, omdat zo’n zijspan toch wel erg handig is. Het weer werkte perfect mee, de soep,
pannenkoeken en andere versnaperingen waren overheerlijk.

Dankzij de hulp van onder
andere Ans, Ans, Cristina,
Dorien, letje, Jet, Joyce,
Marieke en Sjan had Mars
alles onder controle.

Alles echt helemaal geweldig!

Op bijgaande foto’s, die
grotendeels door Marieke van
Kessel zijn gemaakt, zie je het
plezier nog eens terug.

Vanaf de Markt reden we, met
Kees voorop, in follow-up
systeem langs Mars, om de
buddyseats vrij te maken en de
hulpploegen op de
Scherpenering af te zetten.

Vervolgens kwamen we in Dalem aan, waar we onze spullen uitstalden om de kinderen te laten
graaien naar helmen, handschoenen en jassen. Toen iedereen gekleed was en een motormaatje
gevonden had gingen we een tochtje maken. De meeste kinderen en rijders waren direct
enthousiast en zwaaiden uitbundig naar elkaar.

Er waren kinderen bij waar de grijns niet van het gezicht af te krijgen was! Anderen waren wat
rustiger en afwachtender. Het ging heel rustig en ik denk dat niemand bang was. Op de
Scherpenering werden we om beurten op de foto gezet door Marieke. Hierna kregen de kinderen
soep, pannenkoeken en limonade.



De rijders en begeleiders waren pas later aan de beurt. Alles ging schoon op. Zo’n 90 magen te
vullen; ik geef het je te doen!

Aan de kinderen werden ook nog onze jubileum sleutelhangers uitgedeeld. Tegen half vier,
iedereen was uitgegeten en uitgespeeld, reden we terug richting Dalem. We kregen een
ansichtkaart met ‘Minsk by night’ als dank en aandenken van hen.

Hierna sloten we nog af met koffie, waarna onze clubleden moe maar voldaan huiswaarts keerden

‘Last but not least’ wil ik Mars & Kees hartelijk danken voor de organisatie. Voor hen is het werk
nog niet klaar. Kort voordat de kinderen met de bus weer naar Minsk vertrekken worden er nog
fotolijstjes uitgedeeld, zodat ieder kind een blijvend aandenken van zichzelf en zijn/haar
motormaatje en motor mee naar huis neemt.

En natuurlijk deelt Mars nog wat lekkers uit.

Ik denk dat het niet haalbaar is om jaarlijks in de vakantie tijd zo’n opkomst te realiseren en zo’n
organisatie neer te zetten. Maar ditmaal is het super goed gelukt.

Allemaal heel hartelijk bedankt !
Noélle



