
Retro kampeerweekend 
 
Het is tegenwoordig bijna ondenkbaar dat je zonder navigatieapparatuur van huis gaat. Of we nu 
gaan wandelen, fietsen, auto of motorrijden, zonder navigatie loopt het waarschijnlijk slecht met 
ons af. We zullen op zijn minst verdwalen na 3 straten ver van huis te zijn geraakt.  
Nee, je kunt maar beter met je navigatiesysteem vertrekken, dat is reuze handig. Je komt zonder 
problemen en op tijd aan op de markt in Oirschot.  
Als je tijdig de digitale route weet te ontfutselen van de voorrijder kun je hem ook nog gratis van 
advies dienen voor en tijdens de route en niet onbelangrijk, hoe meer deelnemers hoe meer 
adviezen de voorrijder tot zich mag nemen. Reuze handig allemaal. 
 

Tijdens het weekend zal ik alleen navigatiemateriaal 
gebruiken van vóór het digitale tijdperk, dat wil 
zeggen, papieren kaarten, potlood, viltstift en tanktas. 
Mijn kaarten heb ik laatst nog bekeken, ze zijn in 
goede conditie, weliswaar gedateerd, maar alle 
plaatsen die er op staan liggen nog steeds op dezelfde 
plek. Er zal dus geen digitale route beschikbaar zijn. 
De route zal ik met viltstift op de kaart uitzetten, zoveel 
mogelijk in een mooie omgeving en over kleine wegen. 
Indien de omstandigheden dat nodig maken pas ik de 
route ter plekke aan.  

Omdat de deelnemers nu niet op hun navigatie hoeven te letten, kunnen ze volop genieten van het 
motorrijden over mooie wegen. 
 
Uiteraard horen bij dergelijke navigatiemethoden overnachtingen onder een zeiltje (tent). Daar ik 
zeer slechte ervaringen heb met het bespreken van campings, zal ik dat nu ook niet doen. We 
zullen pas weten waar we terecht komen als we er zijn (in het ergste geval blijven we de gehele 
nacht doorrijden).  

Als kampeer omgeving heb ik een lichte 
voorkeur voor het oosten van 
Nederland, maar het kan ook zomaar 
Zeeland worden of ergens in 
Vlaanderen, de Ardennen of de Eifel.  
Als het even kan, zullen we een kleine 
camping aandoen met eenvoudige 
voorzieningen.  
 
Op de campings die ik voor ogen heb 
zal waarschijnlijk geen restaurant, 
snackbar of winkel aanwezig zijn en zo 
mogelijk op behoorlijke afstand zijn van 
de dichtstbijzijnde eetgelegenheid.  

 
Wel zullen we tijdig een supermarkt 
bezoeken zodat we inkopen kunnen 
doen om 's-avonds bij de tent onder het 
genot van een drankje heerlijke 
maaltijden te kunnen bereiden en 
nuttigen.  
We gaan er van uit dat de weergoden 
zullen meewerken, zo niet, dan nemen 
we het zoals het is!  
Onderweg zullen we tijdig stoppen om 
de bilspieren te kunnen ontspannen en 
te picknicken langs de weg. 
 



Het programma ziet er voorlopig als volgt uit: 
Vertrek op zaterdag 1 juni 2013 om 9:00 uur op 
de Markt. 
Op zaterdagmiddag of zondag ochtend een 
wandeling in de omgeving van de camping. 
Zondag 2 juni toertocht naar Oirschot.  
 
Mogelijk zullen we onderweg nog een museum 
o.i.d. aan doen. 
Je hoeft je niet van tevoren op te geven en kunt 
daardoor op zaterdagochtend nog besluiten om 
wel of niet mee te gaan. Natuurlijk vind ik het wel 
leuk als er een aantal clubleden meegaan.  

 
Hopelijk tot 1 juni op de Markt,  
Piet. 
 
Nog een blik in het verleden: 
 

 
 

 
 
 
 
 


