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__________________      __________________ 

Beste mensen, 

De optie Monschau in Duitsland is vervallen voor dit weekend, maar dat gaan we misschien in 

een weekend in september of zo doen. 

In 2024 met Hemelvaart kunnen we naar Verdun in Frankrijk gaan voor een mooi lang 

weekend. De datum is van Donderdag 9 Mei t/m Zondag 12 Mei. 

De beslissing is gevallen voor camping Les Breuils te Verdun. 

Het contact adres is; contact@campinglesbreuils.com   

 

De bedoeling is dat we zelf de gewenste accommodatie tent/mobile-home gaan boeken. Er zijn 

mogelijkheden voldoende, b.v. een 2 kamer stacaravan is €65,- per nacht (niet roken !) en 

lakens/dekbedhoes en handdoeken zelf meenemen of bij huren. Een 3 kamer stacaravan kost 

€80,-. Tent kamperen voor redelijke prijzen ! 

Niet te lang wachten natuurlijk want het Hemelvaart weekend is zo vol.  

Graag na het boeken mij (Kees_vD) even berichten wat je geboekt hebt zodat we kunnen zien 

met hoeveel mensen we op pad gaan. Dat is voor het eventueel organiseren van een 

gezamenlijk diner en/of ontbijt.  

De routes komen natuurlijk later, er zijn 2 leden die aangeboden hebben om te helpen hiermee ! 

We willen graag op tijd weten hoe groot de groep gaat zijn, op de ledenavond van Februari a.s. 

sluit de inschrijving voor dit evenement. 

De voorlopige planning van het weekend lees je hieronder. 

We hebben nog geen contact gehad met de camping, die zijn zelf waarschijnlijk op vakantie. 

Verdere info en route’s komen uiteraard wat later maar op tijd voor het weekend.  

Nu maar hopen op goed weer ! 

Léon, Ans en Kees (9 nov ’23) 
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Voorstel A. (2 aug ’23) Trip Argonne +/- 50 km ten Noorden van Verdun.  

Dag 1 Vertrek naar Dun-Sur-Meuse aankomst eten en verpozen. 

Dag 2 Rit naar Massiges ongeveer 50 km rijden, een loopgraaf overblijfsel van het Front uit 

1914, alles nog in oorspronkelijke staat. Toegang gratis. Daarna door naar Butte de Vauquios, 

een zeer strategische heuvel waar de Duitsers en Fransen 4 jaar lang elkaar naar het leven 

hebben gestaan. 15000 man hebben hier het leven gelaten waarvan 8000 man nooit 

teruggevonden zijn. Er heeft zich hier een ware mijnslag afgespeeld met 519 mijn ontploffingen 

als gevolg. Ongeveer 5 km aan onderaardse gangen zijn er indertijd hier gegraven. De hele 

heuvelrug is bijna in tweeën gesplitst. Een indrukwekkend en stilzwijgend monument wat 

getuigd van onverzettelijkheid en ook waanzin. 

Door naar het Amerikaanse Memorial in Montfaucon-de-Argonne, In 1916 verklaarde Amerika 

de oorlog aan Duitsland, pas eind 1917 begin 1918 was het leger zodanig opgetuigd dat ze ook 

aan de oorlog konden deelnamen. De Amerikanen kregen de Argonne aangewezen als hun 

frontgedeelte. In de herfst van 1918 begon hier het 100 dagen offensief wat uiteindelijk leidde 

tot de capitulatie van het uitgeputte Duitsland. Naar schatting heeft deze slag 250.000 

slachtoffers gekost zowel aan de Amerikaanse en Duitse zijden. Het volledig verwoeste dorp ligt 

pal achter het Amerikaanse monument en de ruïnes liggen er nog steeds zoals ook de 

observatie posten van de Duitsers. 

Daarna een bezoek aan het grootste Amerikaanse militaire kerkhof buiten Amerika. Ruim 14000 

man liggen hier begraven. Er is een fraai bezoekerscentrum aanwezig.  

Einde dag en terug naar Dun-sur-Meuse. Eten en verpozen.  

Dag 3 Bezoek aan de Citadel Montmèdy een prachtige citadel stammend uit de middeleeuwen, 

en licht verpauperd fort met veel grandeur, maar het wordt weer volledig hersteld. Hier kun je 

uren ronddwalen. Tijdens de eerste wereldoorlog was dit een belangrijke logistieke post voor 

het Duitse leger van hieruit werd een smalspoor aangelegd richting Verdun ter voorbereiding 

van de slag om Verdun. Goede koffie daar en tijd om te verpozen.  

Dan naar Romagne-sur-Montfaucon. Eindhovenaar Jean-Paul de Vries heeft hier zijn eigen 

museum gesticht, een wonderbaarlijke plek om te bezoeken tonnen met materialen die hij 

persoonlijk uit de grond heeft gehaald in een straal van 5 kilometer rondom dit gehucht. Met een 

zeer persoonlijke touch heeft hij hier vanaf zijn zevende jaar rondgedoold en heeft zich hier later 

ook permanent gevestigd. Einde dag en terug naar Dun-sur-Meuse. Eten en verpozen. 

 

Dag 4 Terugreis  
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