
Beste leden,  
 
Op verzoek van het bestuur toch wat meer informatie over het programma van zaterdag 20 
september. Dit omdat we absoluut willen voorkomen dat sommigen zich misschien ongemakkelijk 
voelen. We willen graag dat iedereen zich welkom voelt en bij het feest aanwezig is !   
 
Programma:  
Vanaf 14.30 tot uiterlijk 15.30 uur: Start met een thematische toertocht vanaf de Markt in Oirschot. 
Er wordt gereden in kleine groepen. Er zit een wedstrijdelement in deze toertocht, maar het is niet 
verplicht om hieraan mee te doen.  
Onderweg is een ludieke pauze ingebouwd, met koffie en thee.  
 
Vanaf 18.00 uur verwachten we de eerste personen op de Feestlocatie. Rond 19.00 uur zullen we 
beginnen met de maaltijd. Er is geen avondspelletjesprogramma o.i.d. maar gelegenheid om 
samen te kletsen onder het genot van het eten en diverse drankjes. Om 21.00 uur zal er een 
enigszins ‘officieel’ moment zijn wanneer de prijsuitreiking van de ‘s middags gereden toertocht 
plaatsvindt. De avond zal duren tot je zelf naar huis wilt, of je tent inkruipt.   
 
De kosten voor de Feestmiddag en avond: Voor de leden gratis, voor introducés (partners van de 
leden) bedragen de kosten € 25,00 (voor eten en drinken).  
Er is volop mogelijkheid om te kamperen. Tenten en eventuele persoonlijke (slaap-)spullen kunnen 
in de week voorafgaand bij Mars en Kees worden afgegeven. Mars zal deze dan in haar Combo 
naar de locatie brengen, zodat ze desgewenst niet op de motor hoeven te worden vervoerd tijdens 
de toertocht.  
Het is (uiteraard) ook mogelijk om tussen het einde van de toertocht en het begin van het 
avondprogramma naar huis te rijden en met de auto naar de Feestlocatie te komen, als je ‘s 
avonds met de auto naar huis wilt.   
 
Als je niet met de toertocht meedoet, maar wel naar de Feestavond wilt komen, moet je op 
zaterdag 20 september ná 16.00 uur even bellen met Mars dan krijg je het adres van de 
Feestlocatie te horen en kun je daarheen komen. Het is niet meer dan een half uurtje rijden, voor 
sommigen zelfs nog korter, ligt eraan waar je woont, natuurlijk! We willen de locatie echt geheim 
houden, we hopen op jullie begrip hiervoor.   
 
Over de locatie: het is een buitenterrein, dus neem warme kleding mee. Uiteraard heeft de 
Feestcommissie goed voor jullie gezorgd en sta je niet in de regen!   
Als je wilt binnen slapen is er op korte afstand (10 à 15 minuten lopen) beperkte mogelijkheid 
hiervoor. Neem zo snel mogelijk contact op met Mars (zie ledenlijst), dan kan zij reserveren.  
Die het eerst komt, het eerst maalt, vol=vol en dan is er alleen nog verder weg gelegenheid, maar 
dan moet je ook rijden en kun je geen alcohol drinken (dit uiteraard ter eigen beoordeling). Er zijn 
wel kosten aan het binnen slapen verbonden, meer info bij Mars.  
 
Op zondagmorgen is er voor degenen die blijven slapen een ontbijt tussen 8 en 10 uur.  Meld je 
aan voor deze Feestmiddag en/of avond bij Mars of het secretariaat !!!   
 
Heb je nog vragen of opmerkingen: laat het alsjeblieft weten!  We hopen dat iedereen komt !!   
De Feestcommissie: Pierre, Dorien, Henk en Mars 


