
Verslag van een weekendje, 
 
Zaterdag s morgensvroeg ging de wekker: Opstaan Kees en Mars, het retro-weekend staat voor 
de deur!   
Gelukkig had Kees de motor al bijna helemaal gepakt, de tent en kampeerspullen (met heusche 
Phoebus-brander die hij weer aan de praat had gekregen!) en hoefden we alleen nog maar te 
ontbijten, de kippen te voeren en de laatste zaken in te pakken.  
 
Toch waren we aan de late kant, maar Kees wist: als het inderdaad net zo is als vroeger, dan 
wachten ze tot 10 over negen! En inderdaad: bij de Burgemeester stond het clubje te wachten.  
 
Noëlle had van ons te laatkomen nog even gebruik gemaakt om gauw thuis nog iets op te pikken 
en toen waren we compleet: Jet en Piet, Bert (B), Henk (van G), Noëlle en Rob en Kees en ik, acht 
personen, zes motoren.  
We reden over mooie kleine weggetjes via Olland, over het kanaal, langs Berlicum en bij ons vader 
achter over de Wamberg richting Vinkel.  
 
Daar moest Piet de kaart een stukje verder vouwen om onze weg te kunnen vervolgen. Bij het 
wegrijden hoorden we een vreemd geluid (ijzer op ijzer, bleek later) het kwam van de motor van 
Rob. Gelukkig! Hij kon weer onder een motor liggen (in de goede betekenis van het woord), maar 
helaas viel er niet veel te repareren, waarschijnlijk een klein mankementje in het onderhoud van de 
rem (ja, wat wil je met zoveel motoren om bij te houden).  
Er werd nog overwogen om langs een dealer (bij Arnhem in de buurt) te rijden, maar Rob koos er 
liever voor om zijn rem gewoon niet te gebruiken. Ook een optie.  
 
We reden over zeer mooie (kronkel-)weggetjes en stopten langs de Maas om wat te eten en koffie 
te zetten. Het damestoilet was gelegen onder een overkapping met uitzicht op de rivier, zeer 
romantisch, en er was wel gedacht aan een droogblaas-systeem, alleen het wastafeltje ontbrak 
nog (hadden we ook niet nodig).  
 
Jet had speciaal voor dit weekend weer eens haar overheerlijke notencake gebakken en die 
smaakte weer als vanouds! Weer op de motor ging de route verder naar het Noorden.  
 
Nu kwamen we toch echt in ander landschap; na nogmaals een pontje werd het heuveliger, we 
zaten dicht bij de Veluwe. Onderweg kwamen we nog een marktje tegen met tweedehands 
legerzooi en natuurlijk stopten we om branders te kijken. Die waren er uiteraard wel, maar we 
hebben niets gekocht.  
 
Wel kocht ik in een ander kraampje wat kersen, want dat hoort op de Veluwe (al kwamen ze uit 
Zuid-Frankrijk, dat mocht de pret niet drukken). Even later legden we aan bij een cafeetje om iets 
te drinken/eten en efkes in een echte stoel te zitten. Want we mochten dan wel een Retro-
weekend hebben, onze spieren en botten waren niet meer zo jong, haha! 
 
Het café was gelegen tegenover het Elektriciteitsmuseum in Hoenderloo, waar we met de club ook 
al eens waren geweest. Wat je met een ouderwetse kaart al niet kunt vinden!  
 
Nadat de inwendige mens dusdanig was versterkt, konden we onze tocht weer voortzetten en het 
ging nóg noordelijker, we reden zowaar Overijssel in. Gelukkig was het niet zo snoeiheet en het 
was goed vol te houden op de motor! 
Met enige regelmaat reden we van de kaart af, zodat Piet deze moest bijvouwen, dus: stoppen en 
daar maakte ik dankbaar gebruik van om efkes van de motor af te springen en de heupen wat los 
te draaien. 
Onderweg deden we nog wat boodschappen bij een supermarkt. De uiteindelijke stopplaats bleek 
een Natuurkampeerterrein in Vilsteren. Een prachtig bos, waar veel kampeerplekjes in waren, 
zodat ieder een privé-standplaats had, met wel een gezamenlijke kook- en eetplaats voor de 
gezelligheid.  
Als snel waren de tenten opgezet en de branders aangestoken. Rob had een zeer luxe (maar 



uiteraard antieke, doch splinternieuwe) tweepitter bij zich, ooit eens gekocht op een vakantie en 
Piet had zijn nieuwerwetse Coleman, waar hij niet onverdeeld blij mee was. Het was niet alleen 
geen retro-brander, maar hij deed het ook niet goed... 
 
Ook waren (uiteraard) de nodige middelen voor het aperitief in gereedheid gebracht. Onder het 
genot van een drankje gingen we koken c.q. opwarmen (ik had de dag ervoor extra paella 
gemaakt. Lekker makkelijk) en na een kopje groentesoep, nuttigden we gezamenlijk onze 
maaltijden (respectievelijk genoemde paella, macaroni, aardappelpuree met gerookte zalm en 
groente en gebakken aardappeltjes met hamburger en groente). 
Na de maaltijd en afwas (er was heet water in het sanitair-gebouw, handig) besloten we om nog 
een rondje om het nabijgelegen ven te lopen. Dat viel niet echt mee, want er was geen pad en 
door de afrastering ook niet echt te maken.  
Langs een wei liepen we verder. We zagen nog een mollenklem (met slachtoffer) en we liepen 
door naar het dorp(je).  
 
Na de groepsfoto bij de kerk gingen we naar de plaatselijke herberg (sjieke tent) om iets te drinken 
(hadden we nog niet gedaan). We namen plaats in 8 grote, luxe fauteuils die de vriendelijke ober 
speciaal voor ons bij elkaar zette.  
Met een tevreden en voldaan gevoel liepen later weer naar onze tenten. Ik ging meteen in mijn 
slaapzak liggen, de anderen bleven nog wat kletsen en de restjes wijn opdrinken. 
 
Na een heerlijk nachtje slapen werden we gewekt door de vogeltjes (en Rob die alweer met z’n 
brander aan het spelen was, er moest gelukkig wel weer koffie en thee gezet worden). 
We ontbeten en pakten op. De beheerder kwam het stageld ophalen en we konden vertrekken.  
 
Ook de terugreis ging weer over mooie weggetjes en we hadden een zonnige pauzeplek. Een klein 
stukje weg (bij Nijmegen) was minder fraai, omdat ze daar aan de weg bezig waren en we 
daardoor een wat doorgaande route moesten nemen. Maar even later was het weer volop 
genieten.  
 
Met nog twee pontjes op de terugweg, werd dit een begrotelijk evenement voor de club, maar 
daarom nog niet minder geslaagd! 
 
Dankjewel Piet en Jet voor een ouderwets gezellig weekend !!! 


